
Jemima 2025-4nieuwsbriefnieuwsbrief

Blijf het werk van Jemima steunen!	 kijk op www.jemima.nl



Van de voorzitter

Ditmaal heeft Lana Zoughbei, 
de manager van Jemima in 
Beit Jala, mij geholpen aan een 
mooi onderwerp voor de intro 
van deze nieuwsbrief. 
Van de twee onderwerpen die ze me 
aanreikte, pak ik er één uit: ‘Hoe combineer je het 
werken in twee culturen: de Nederlandse en de 
Arabische?’ Ik weet dat Lana dit genoemd heeft, 
kennende mijn zakelijke achtergrond en manier van 
werken. Natuurlijk valt hier veel meer over te schrijven 
dan past in een voorwoord. 
Het begint met het leren en observeren van waarden 
die in de ‘andere’ cultuur van belang zijn. Een paar 
punten springen er voor mij uit. In de Arabische wereld 
is de familie belangrijk. Die staat op een hoger plan dan 
in Nederland. Ook is de (pluriforme) christelijke ‘zuil’ in 
Bethlehem en omstreken van groot belang voor de 
christenen om zich te kunnen handhaven. In de praktijk 
betekent dit dat de christenen vooral zaken met elkaar 
doen. In de loop der jaren ga je de verbanden in hun 
samenleving zien en begrijpen. Als laatste punt noem ik 
de omgang met moslims. Gebruik van een wijntje tijdens 
een etentje is niet betamelijk. En in de omgang tussen 
mannen en vrouwen houd je als man daarmee rekening: 
het (niet) schudden van handen en het (niet) maken van 
foto’s. Je leert het door vallen en opstaan. En gelukkig 
hebben we altijd Lana en de trouwe medewerkers van 
Jemima, die ons behoeden voor culturele valkuilen of 
ons daar weer uit redden!

In deze nieuwsbrief treft u onder andere een interview 
aan met Alice. Een jonge, enthousiaste medewerker die 
sinds kort werkzaam is bij woongroep Kezia. Daarnaast: 
een artikel van Lana, getiteld: Geloof, hoop en liefde.

We wensen u veel leesplezier toe.

Egbert Klop, voorzitter
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Geloof, hoop en liefde
Sinds de oprichting in 1982 is Jemima een lichtend voorbeeld in de hulpverlening aan mensen met een beperking. 

Vanaf het begin is de missie geworteld in een diep geloof in menselijke waardigheid en in de waarden van 

liefde en dienstbaarheid. Door de decennia heen is Jemima trouw gebleven aan haar christelijke en humanitaire 

identiteit en belichaamt ze oprechte dienstbaarheid in een gemeenschap, die met steeds grotere uitdagingen te 

maken krijgt.

‘Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst en 
jullie gaven Mij te drinken, Ik was een vreemdeling en jullie 
namen Mij op.’ (Mattheüs 25:35)

Gezien de moeilijke economische situatie in de Palestijnse 
samenleving, met name in Bethlehem, worden christelijke 
jongeren geconfronteerd met aanzienlijke druk door hoge 
werkloosheid en beperkte kansen. In deze context schittert 
Jemima als een baken van hoop, opent het haar deuren voor 
jonge mannen en vrouwen en biedt het hen mogelijkheden om 
deel te nemen, te leren en anderen te dienen met liefde en geloof.

Jemima gelooft dat jongeren centraal staan ​​in haar missie. 
Daarom streeft ze ernaar hen te betrekken bij humanitair 
werk, samen met ervaren medewerkers, in een sfeer van 
samenwerking, respect en wederzijdse groei. Jemima 
ondersteunt ook hun educatieve en professionele 
ontwikkeling door middel van voortdurende training en 
leermogelijkheden. Jemima helpt hen zo een toekomst op te 
bouwen, die past bij hun ambities.
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‘De mens kijkt naar het 
uiterlijk, maar de HEER 
kijkt naar het hart.’ (1 
Samuël 16:7)

Hoewel de 
belangstelling onder 
jongeren voor het 
werken met mensen 
met een beperking in 
veel delen van de wereld is afgenomen, blijft 
Jemima de geest van christelijke dienstbaarheid nieuw leven 
inblazen. Ze moedigt de nieuwe generatie aan om dit werk te 
zien als een heilige roeping, die de liefde van Christus voor 
ieder mens weerspiegelt; zonder discriminatie of uitsluiting.

‘Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid 
ondervinden.’ (Mattheüs 5:7)

Jemima is dus niet zomaar een instelling. Het is een thuis dat 
de boodschap van geloof, hoop en liefde uitdraagt. Het is 
een levend voorbeeld van christelijke liefde, vertaald in 
dagelijkse actie en dienstbaarheid aan anderen. Dankzij deze 
diepe betrokkenheid blijft Jemima een 
levend bewijs dat geloof, 
ontstaan ​​door liefde, de 
sterkste en mooiste vorm 
van verandering is. Dat 
geeft hoop voor de 
toekomst.
Jemima… de plek waar 
geloof, hoop en liefde 
elkaar ontmoeten.

Lana Zoughbei, 
manager Jemima

kijk op www.jemima.nl
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Een kwartiertje later 
komt een vrolijk 
lachende jonge vrouw 

rond de 25 jaar naar me 
toe. ‘Ik ben Alice.’ Ik 

vraag voor de zekerheid 
nog maar even of we elkaar 

al eerder gezien hebben. ‘Nee, 
we hebben elkaar nog niet eerder 

ontmoet. Ik werk hier pas een maand.’ 
Aha… dat is een mooi begin van het gesprek.

Je werkt hier nu een maand. Hoe ben je terecht  gekomen bij 
Jemima?
‘Mijn tante werkt ook bij Jemima. Van haar hoorde ik dat er 
een vacature was op één van de bewonersgroepen in 
gebouw Helena. Zij vertelde me dat het voor Lana best 
moeilijk is om personeel te vinden. Vooral voor de 
nachtdienst, want dat betekent dat je dan hier, in het huis, bij 

de bewoners moet blijven slapen. Dat zijn 
we in onze cultuur niet zo erg gewend.’

En toen dacht jij: ‘Dat is misschien 
wel wat voor mij?’
‘Ja dat klopt. Ik wist inmiddels 
ook dat het voor het werken 
bij Jemima erg belangrijk is 
dat je christen bent. Ik ben 
heel blij dat ik mijn hele 
leven al verbonden ben 
met een kerk. Of 
eigenlijk: dat ik 
verbonden ben met de 
Here Jezus. Alleen… ik 
heb geen opleiding 
gedaan voor 
gehandicaptenzorg’.

Keep calm
Terwijl ik in de laatste week van september 

op een dinsdagochtend om 10.00 uur 

lekker in het zonnetje zit op het terrasje 

naast het dierenverblijf van Jemima 

komt Lana, manager van Jemima, naar 

me toe. ‘Je kunt zo dadelijk spreken 

met Alice’, zegt ze. ‘Ze moet even 

haar nachtdienst afronden, daarna 

komt ze’. ‘Alice…vraag ik? Wie is 

Alice? Ik ken haar niet’. 

  Alice met bewoners van groep Kezia



 

5

Oh…?
‘Ik heb een opleiding in de toeristensector. Ik heb een 
diploma als ‘tourguide’. Ik heb dus de officiële papieren om 
toeristen in Bethlehem en omgeving rond te leiden. Maar ja, 
er zijn al twee jaar geen toeristen meer. Sinds de oorlog in 
Gaza ligt het toerisme helemaal stil. 
Voor mij was het dus ook noodzakelijk om uit te kijken naar 
ander werk. Ik dank God dat ik de kans krijg om hier bij 
Jemima te werken’.

Hoe doe je dat dan? Toeristen rondleiden is een totaal ander 
vak dan mensen met een ernstige beperking begeleiden en 
verzorgen.
‘In het sollicitatiegesprek met Lana heb ik aangegeven dat ik 
wel ‘feeling’ heb met het omgaan met gehandicapte 
mensen. Mijn broer is gehandicapt. Ik kan goed met hem 
omgaan. Ik ben samen met hem opgegroeid. Daarnaast heb 
ik verschillende keren, op diverse plekken vrijwilligerswerk 

gedaan in de gehandicaptenzorg. Gaandeweg 
ontdekte ik dat ik dit erg fijn vond om te 

doen.’

Ik zie aan je gezicht dat je 
helemaal straalt als je 

hierover vertelt.
‘Ja, ik ben hier nog maar 

kort, maar ik geniet 
enorm van het werk. 

De vijf bewoonsters 
van de Kezia-
groep leer ik ook 
steeds beter 
kennen. Iedere 
vrouw heeft een 
eigen en andere 
benadering 
nodig. Eén van 
hen kan 
bijvoorbeeld niet 

praten, maar ze 

‘praat met haar 
ogen’. Ik leer 
steeds beter te 
begrijpen wat ze 
wil of wat ze 
bedoelt te zeggen.  
Elke ochtend rond half 
tien gaan de bewoonsters 
naar gebouw Eber voor de 
dagbesteding. 
Voor die tijd moet ik zorgen dat ze uit bed zijn, aangekleed 
zijn, te eten hebben gehad en medicijnen hebben genomen. 
Als ik dienst heb, zorg ik ervoor dat alle vijf vrouwen 
gedoucht hebben, voordat ze naar Eber gaan. Ik vind het 
belangrijk dat ze er goed uitzien.’

Hoezo vind je dat belangrijk?
‘Iedereen wil er goed en verzorgd uitzien. Ook mensen met 
een ernstige beperking hebben recht op goede verzorging. 
Dat geeft hun waardigheid. Ik geloof ook dat dat bij een 
christelijke levensstijl hoort. God heeft ons geschapen naar 
Zijn beeld. Dat betekent ook dat we goed voor onszelf, en 
zeker ook voor mensen die dat zelf niet kunnen, moeten 
zorgen.’

Wat mooi dat je dat zegt.
Je gaf net aan dat je nachtdiensten doet. Kun je daar iets meer 
over vertellen?
‘Zo rond half negen ’s avonds liggen de bewoonsters op bed. 
Ik doe daarna nog wat werkzaamheden en ga dan ook 
slapen. Meestal is het ’s nachts rustig op onze afdeling. Maar 
het gebeurt natuurlijk ook dat een bewoonster ’s nachts 

kijk op www.jemima.nl
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Na al verschillende fotoreportages te hebben mogen verzorgen waarvan de opbrengst naar Jemima ging, is er nu iets nieuws 
bij Voor Jouw Fotografie: fotokaarten! Sommige foto’s zijn simpelweg te mooi om er niets mee te doen. Daarom heb ik ze laten 
drukken als kaarten. Voor allerlei momenten: felicitatie, geboorte, sterkte of condoleance. Enkele kaarten bevatten ook 
een Bijbeltekst, om extra bemoediging te geven.

De kaarten kosten €2,50 per stuk en de opbrengst gaat volledig naar Jemima. 
Zo geef je niet alleen een kaart met een mooie foto, maar draag je ook bij aan 
het waardevolle werk van Jemima. Wist je dat je ook een fotomoment kunt 
boeken waarvan de opbrengst naar Jemima gaat? Of het nu gaat om 
bedrijfsfotografie, productfoto’s, een stylingshoot of een andere wens; 
samen maken we iets moois met betekenis. Je kunt de kaarten bekijken op 
mijn Instagramaccount voorjouwfotografie.nl of een mail sturen 
naar info@voorjouwfotografie.nl. De kaarten kunnen worden 
verstuurd, opgehaald of – als het mogelijk is – bezorgd.

Stuur gerust een berichtje als je interesse hebt. 

Erika Adriaanse

wakker wordt. 
Soms is er dan 
schrik en 
paniek. Dan 
wordt er 
geschreeuwd. 
Je kunt wel 
zeggen: 

gekrijst. Zodra 
ik dat hoor, zeg 

ik tegen mezelf: 
Keep calm. Dat is 

het beste wat je in 
eerste instantie kunt 

doen. Ik heb dat in mijn 
thuissituatie met mijn broer en in 

het vrijwilligerswerk geleerd: probeer 
altijd kalm te blijven. De rust die ikzelf uitstraal heeft meestal 
een positieve uitwerking. Schreeuwen is oké, maar je mag er 
niet in blijven steken.’

Aan het begin van het gesprek vertelde je dat het geloof in God 
belangrijk voor je is. Kun je daar nog iets meer over zeggen?
‘Als christenen zijn we een kleine minderheid in deze 
omgeving. Bijna iedereen is moslim. Dat maakt het leven 
niet altijd gemakkelijk. Deze tijd is ook best moeilijk. Ik had 
een opleiding als gids voor toeristen. Die droom vervloog. 
Daarnaast hebben veel mensen in mijn omgeving het 
moeilijk. Zij leven van toerisme. Door de oorlogssituatie is 
dat helemaal stil gevallen. Sommigen hebben nauwelijks 
geld om voldoende brood te kunnen kopen. Bovendien is 
alles erg duur geworden. 

Maar dan kijk ik naar Jezus. Jezus had het ook vaak moeilijk. 
Hij werd bespot, maar Hij hield van de mensen. Zo wil ik ook 
zijn. Dat is niet altijd gemakkelijk. Ik vind het belangrijk om 
jezelf te blijven trainen om de mensen in je eigen omgeving 
lief te hebben. Liefde geven en liefde laten zien, dat is het 
belangrijkste werk dat we met alle collega’s in Jemima 
willen doen.’

Albert Strijker



Vacatures
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Het bestuur van Jemima wordt gevormd door 7 personen. 
Het bestuur wordt bijgestaan door enkele 
bestuursondersteuners. Alle taken worden op vrijwillige 
basis uitgevoerd.Het bestuur is op zoek naar twee 
ondersteuners.

Bestuursondersteuner ‘Zorg en HRM’
Takenpakket omvat o.a. het meedenken over/meedoen aan
• Uitdragen missie en visie Jemima 
•  Bewaken van kwaliteit van zorg
• Nascholingsmogelijkheden personeel
• Feedback/overleg General Manager
We zoeken iemand die ervaring heeft met een inhoudelijke 
en leidinggevende functie in de zorgsector (kan alle 
sectoren van zorg zijn) en in samenwerking en overleg met 
de General Manager in Jemima en het bestuurslid ‘Zorg en 
HRM’ de taken samen wil dragen.

Een uitgebreide functiebeschrijving en meer inlichtingen zijn 
verkrijgbaar bij Jobke Debats, bestuurslid ‘Zorg en HRM’,  
e-mail: care@jemima.nl

Bestuursondersteuner ‘PR en Communicatie’
Takenpakket omvat o.a. het meedenken over/meedoen aan
• Invulling Jemima-Nieuwsbrief
• Opzetten en uitvoeren van financiële acties
• Voorlichting en presentaties
• Invulling Jemima-stands op events e.d.
We zoeken iemand die pro-actief mee kan denken op het 
gebied van ‘PR en Communicatie’ en in samenwerking met 
het betreffende bestuurslid de taken wil uitvoeren.

Een uitgebreide functiebeschrijving en meer inlichtingen zijn 
verkrijgbaar bij Albert Strijker, bestuurslid ‘PR en 
Communicatie’, e-mail: pr@jemima.nl

‘Ik hou zo veel van Jemima, 
omdat ze altijd weten wat 
ik nodig heb. Soms voel 
ik me verdrietig, 
omdat Maram me 
slaat. Gelukkig geeft 
Fahda me altijd wat 
aandacht. Ik ga naar 
de tuin van Jemima, 
omdat ik graag 
wandel en met de 
dieren speel. Diala helpt 
me de dieren aan te 
raken.’

Kolud

Om het werk van Jemima voortgang te laten vinden, zijn 
we afhankelijk van steun vanuit Nederland. We zijn blij 
en dankbaar dat veel kerkelijke gemeenten, 
particulieren, sponsorouders, bedrijven en anderen het 
werk in Jemima mogelijk maken. Ondersteuning begint 
vaak met naamsbekendheid. Wilt u het werk van 
Jemima onder de aandacht brengen, neem dan contact 
met ons op om een afspraak te maken voor een 
presentatie (info@jemima.nl) . In overleg kan een 
programma opgesteld worden. 
We doen ook een oproep aan scholen. Veel scholen 
kiezen ieder jaar een goed doel, waarvoor financiële 
acties gevoerd worden. Vanuit het bestuur willen we 
hierover graag meedenken en meewerken. Voor 
scholen kunnen o.a. gastlessen verzorgd worden. 
Meer info is te vinden op de website www.jemima.nl. 

Presentaties

In de vorige nieuwsbrief stond een oproep voor financiële steun voor vijf airco’s in de Jemima-locatie Hindaza. Binnen enkele 
dagen na het verschijnen van de nieuwsbrief was de benodigde € 2500,- gedoneerd. Als bestuur zijn we daar bijzonder 
dankbaar voor. 
In de weken daarna kwam er nog een behoorlijk geldbedrag binnen voor dit doel. In overleg met de gevers willen we dit 
graag besteden aan de aanschaf van ventilatoren in het dierenverblijf bij Jemima. In het overdekte dierenverblijf kan de 
temperatuur ’s zomers flink oplopen. Niet fijn voor de dieren, maar ook niet fijn voor de bewoners en de kinderen van de 
dagbesteding die hier therapie krijgen. Door het plaatsen van deze ventilatoren kunnen hier de activiteiten nu ook in de 
zomermaanden doorgaan. Het restant van de giften zal besteed worden aan het vervangen van een kapotte converter, 
zodat de zonnepanelen weer optimaal kunnen werken. Nogmaals: heel hartelijk dank aan alle gulle gevers.

Hartelijk dank

kijk op www.jemima.nl
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ISSN 0928-7442

Stort uw gift op 
IBAN NL53 RABO 0367 5075 60 
of scan de QR code: 

Jemima is een Christelijke instelling 
in Beit Jala (bij Bethlehem) voor Arabische kinderen 
en jongeren met een verstandelijke en/of 
lichamelijke beperking.

Contact Stichting Jemima
Email: info@jemima.nl
Internet: www.jemima.nl

Secretariaat Jemima
Bourgondischelaan 36, 2411 KJ Bodegraven, 
tel 06 44668895
Postadres Jemima in Beit Jala
House Jemima, P.O. Box 1568
Jerusalem 9101402, Israël
Telefoonnummer: 00-972-2275 0044
Email: info@jemima.nl
Internet: www.jemima.nl

Giften
Als u ons werk wilt steunen, 
kunt uw bijdrage storten op bankrekeningnummer 
NL53 RABO 0367 5075 60
t.n.v. de Stichting Jemima,
Capelle aan den IJssel
(Vermeld s.v.p. uw naam en 
adres zodat wij u kunnen bedanken.)
of scan bijgaande QR-code 

Legaat
Indien u het werk van de Stichting Jemima 
testamentair wilt gedenken, gebruik dan de 
volgende formulering: 
“Ik verklaar te legateren aan de Stichting Jemima te 
Capelle aan den IJssel de som van € ........................, 
vrij van rechten”.

Publiciteit
Aanvragen voor presentaties, 
folders en/of Nieuwsbrieven 
s.v.p. bij ons secretariaat of 
info@jemima.nl

Redactie
Albert Strijker, pr@jemima.nl

Drukkerij
Torendruk Grafische Producties B.V.

Verhuizing:
Wilt u ons bij verhuizing uw nieuwe adres 
doorgeven?
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Smartboard
Het is ruim 15 jaar geleden dat het smartboard, anders gezegd: het digitale 
schoolbord, zijn intrede deed in het onderwijs in ons land. Dat was een enorme 
vooruitgang, vergeleken met het ‘krijtjesbord’. In toenemende mate wordt in 
Jemima aandacht geschonken aan opleiding en permanente educatie van de 
medewerkers. Bijna wekelijks wordt de grote zaal van gebouw Eber op vrijdag, 
na werktijd, gebruikt voor trainingen en cursussen. Lana heeft aangegeven graag 
een smartboard te willen plaatsen in deze ruimte, zodat de 
deskundigheidsbevordering nog professioneler kan worden aangepakt. Kosten 
voor aanschaf en installatie: € 2500,- 
Bij Jemima worden de middelen en ruimtes intensief gebruikt. Daardoor 
hebben we regelmatig te maken met noodzakelijke vervanging, reparatie of 
uitbreiding. Op dit moment is behoefte aan financiën voor de volgende 
concrete projecten.

Opknapbeurt therapiekamers
In gebouw Eber zijn verschillende kamers waar therapie gegeven wordt, o.a. 
ergotherapie, spraaktherapie en fysiotherapie. Het meubilair is na vele jaren in 
gebruik te zijn geweest aan vervanging toe. Ook de verlichting in de 
verschillende kamers is verouderd en dient vervangen te worden. In totaal zijn 
vier bureaus, drie groepstafels, vier opbergkasten, planken en schappen nodig 
voor de herinrichting. Samen met de verlichting komt dit uit op een kostenpost 
van € 7000,- 

Renovatie keuken en wasserette
Mocht het bedrag aan giften overschreden worden, dan zal dit besteed worden 
aan de renovatie van de keuken en de wasserette, die beiden inmiddels ruim 25 
jaar oud zijn. Over dit laatste project volgt in een volgende nieuwsbrief meer 
info.
Wie helpt ons om deze projecten te financieren? Uw bijdrage kan overgemaakt 
worden naar rekeningnummer NL53 RABO 0367 5075 60 t.n.v. Stichting Jemima 
o.v.v. het gekozen doel. Meer inlichtingen zijn verkrijgbaar via info@jemima.nl.

Wie helpt?

‘Ik ben erg blij op Jemima, maar ik 
vind het ook leuk om mijn familie te 

bezoeken. Ik ben er pas nog 
geweest. Het vervoer was wat 
lastig, maar ik heb een heerlijke 
week met mijn moeder en broer 
doorgebracht. Jemima heeft een 
nieuwe radio voor me gekocht, 

omdat mijn oude het begaf. Ik ben 
nog steeds blij, want ik kan weer 

naar muziek luisteren.’

Ra'fat


